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Doop en Belijdenisdienst
Deze zondag vieren we de derde adventszondag, de

belijdenis van Thomas van den Berg en de doop van
Josephine, dochter van Thomas en Eline. We lezen samen
uit 1 Samuel 16:1-13, 2 Samuel 6:12-16 en Lukas 1:46-47
om ons voor te bereiden op het Kerstfeest en de komst
van Jezus. Vanuit deze bijbelverhalen denk ik in de preek
hardop na hoe David en Maria de Heilige Geest van God
ervaren in hun leven en de dans die er dan in hen gebeurt.
David gaat er letterlijk van dansen – Maria zingt het uit.
Allebei barsten ze uit in aanbidding: ze laten hun liefde
voor God helemaal zien. Tijdens het luisterlied “Gaudete”
(van Sela) danst en vlagt Lydia Spruit. Dat gebeurt niet
vaak in De Fontein (misschien is het nog nooit gebeurd),
maar het laat ons heel concreet zien wat er gebeurt bij
David en Maria. En bij jou: hoe ziet het er bij jou uit
wanneer de Heilige Geest zich aan je toevertrouwt? Hoe
zie jij eruit wanneer je vol wordt van Gods vuur - en wat
zien anderen dan aan jou?

1e Diaconie, Kerk in Actie / Adventscollecte
(Palestina)

Het ontbreken van elk perspectief ontneemt veel
Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te
maken. De christelijke organisatie YWCA Palestine wil hun
stimuleren door trainingen in ondernemerschap en
mediavaardighedenaan te bieden. Jongeren schrijven een
bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een
eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma’s en
podcasts ontwikkelen voor een landelijke
radiozender. Zo vergroten jongeren hun stem in de
samenleving. 

2e Wijkkas De Fontein kerstactiviteiten
Rondom kerst zijn er weer verschillende activiteiten,

bijvoorbeeld de kerstmusical, mooie en bijzondere
kerkdiensten, kerstmarkt, chocomelk en koekjes…. De
collecte van vandaag is voor de kosten van al deze

activiteiten.  

Voedselbank
In december zamelen we hagelslag/vlokken en pasta

in.  

Vacature Kerkelijk bureau
Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse gemeente

Apeldoorn is op zoek naar nieuwe medewerkers.
Meer informatie over deze veelzijdige functies is te

lezen op de website van de PGA via bijgaande linken.
https://pkn-apeldoorn.nl/nieuws/vacature-administra

tief-medewerker-kerkelijk-bureau-16-uur-per-week/

https://pkn-apeldoorn.nl/nieuws/vacature-
projectleider-kerkelijk-bureau-32-uur/

Het College van Kerkrentmeesters.  
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Samen danken en bidden (Luc, 46,
13 dec. 2024)

Tweeduizend jaar geleden begon God iets nieuws
door de komst van Jezus naar

de wereld. Jesaja wijst daar al naar vooruit. Met het
Kerstfeest mogen we daar weer

extra bij stilstaan en het vieren.
Dank voor de komst van Jezus als Gods Zoon in onze

wereld.
Dank dat we weer mogen uitzien naar dit feest waarin

de geboorte en komst van
onze Here Jezus naar de aarde te mogen vieren!
Laten we bidden voor de vele diensten, vieringen en

activiteiten van de kerken in
Apeldoorn:
dat velen een ontmoeting mogen hebben met God de

Vader en Jezus Christus;
dat ook velen aangetrokken mogen worden die lang

niet of nog nooit in de kerk
geweest zijn;
dat contacten gelegd mogen worden met mensen uit

de wijk, die geen vaste
bezoeker zijn;
Laten we ook bidden voor de mensen bij wie de

afgelopen 2000 jaar pijn is
opgedaan in de kerken en waar zij in deze tijd van het

jaar wellicht extra bij worden
bepaald;
dat hier genezing over komt door de Here Jezus en

verootmoediging, vergeving en
verzoening waar nodig.
Ook nu in Apeldoorn mogen we verwachten dat God

bezig is om nieuwe dingen te
doen.
Laten we bidden dat we er oog voor mogen hebben,

dat we als Gods kinderen
instrumenten mogen zijn in zijn hand en dat we als

kerken in Apeldoorn mogen
aansluiten bij wat Hij aan het doen is.
Laten we bidden dat Hij nieuwe deuren opent voor de

verspreiding van de blijde

boodschap en dat we als kerken voorbereid zijn om
nieuwe gelovigen op te vangen,

te onderwijzen en de pastorale hulp te bieden die ze
nodig hebben.

Laten we bidden voor de Kerstboomactie ‘Licht in de
stad’ Wie wil jij in het licht

zetten?
Op de hoek Hoofdstraat 133/Van Kinsbergenstraat

staan kerstbomen vóór en in het
pand. Mensen worden uitgenodigd om een naam in

een kerstbal te schrijven en in de
boom te hangen: Wie mis jij? Wie is belangrijk voor

jou?’. Binnen is koffie of
chocolademelk.
Wanneer: 20 en 21 december 10:00-16:00 en 22

december 13:00-16:00 en bij
voldoende medewerkers ook op 23 en 24 december

13:00-16:00.
Bid voor voldoende medewerkers en voor mooie

contacten en gesprekken.
Laten we bidden voor de Kerstengel-actie van

Stichting Present: Van 1 december
tot kerst, wordt iemand 4x bezocht. Bid voor mooie

ontmoetingen, dat er licht
verspreidt mag worden in de stad.
dat mensen die zich alleen voelen het ook

daadwerkelijk ervaren als lichtpuntje.
dat de mensen die dat lichtpuntje willen zijn/geven,

fijngevoelig mogen zijn voor
mensen.
Laten we bidden voor de Kerstherbergen in

Apeldoorn: De Herberg in Centrum is
open op Kerstavond: 14:30–19:00 uur, 1 e Kerstdag:

13:30–16:00 uur en 2e Kerstdag
13:30–16:00 uur.
De Druif in De Maten is open op 2e Kerstdag van

11:00–15:00 uur in Kerkcentrum
De Drie Ranken.
Luc Cozijnsen  
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Kerst-eindejaarsgift
Over 10 dagen is het kerst en een week later gaan we

al naar 2025. We zien uit naar een mooi nieuw jaar, en een
nieuwe predikant.

Als ik kijk naar de financiële cijfers verwacht ik over
2024 een klein overschot. Dat is mooi, want voor al onze
toekomstplannen is geld nodig. Hebt u ook een goed jaar,
of bent u pas lid en nog niet in de gelegenheid geweest
iets te geven, of wilt u gewoon iets extra's aan ons
overmaken? Dan is dat heel fijn. U kunt uw gift geven via
de chrch-app (kerst-/eindejaarsgift) of via NL58 INGB
0007 8102 89 tnv Prot. gemeente Apeldoorn betr. De
Fontein.

Alvast heel erg bedankt, ook voor alles wat u al
gegeven heeft aan liefde, steun, gebed, vertrouwen en
financiële middelen.  

Gezellige kerstbraderie in het

Kristal
Wijkcentrum Kristal in de Apeldoornse wijk Zuidbroek

zal op zaterdag 14 december van 13.00 tot 18.00 uur het
toneel zijn van diverse kerstactiviteiten. In samenwerking
met de stichting Vrienden van park Zuidbroek organiseert
De Fontein in het wijkcentrum een gezellige (overdekte)
kerstmarkt.Toegang en parkeren gratis.

Er zijn meer dan 35 kramen met onder andere
sierraden, kleding, baby- en kinderspullen en diverse
cadeau-artikelen. Verder zullen er verse poffertjes worden
verkocht. Ook is er soep, koffie, thee, fris en
chocolademelk. Op het podium in de centrale hal zijn
diverse optredens van musici en
kerstverhalenvertellers.Buiten, bij de hoofdingang, is er
een kerstwensboom, inmiddels een traditie in de wijk. In
de boom kunnen mensen een wens ophangen.  

Kerstconcert shanty koor ” de
Trossen Los “ in de
Wilhelminakerk

Op woensdag 18 december organiseert de Stichting
Vrienden van de Wilhelminakerk een kerstconcert met het
shantykoor “de Trossen Los” uit Twello. Vorig jaar zijn ze
ook bij ons te gast geweest en dat was een daverend
succes. Ook dit jaar zullen er weer mooie liederen
gezongen en gespeeld worden. U bent van harte welkom,
Beemterweg 7 Beemte Broekland. Aanvang 19.30 uur,
kerk open 19.00 uur. Toegang en kopje koffie met oliebol
in de pauze gratis. Wel zal er een collecte gehouden
worden t.b.v. de onkosten.  
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Licht in de stad
Wie op 20, 21 en 22 december door de Hoofdstraat

loopt, zal hoogstwaarschijnlijk een paar tellen stilstaan.
Kerken uit Apeldoorn hebben bij het pand hoek
Hoofdstraat/Van Kinsbergenstraat binnen en buiten
kerstbomen neergezet. Medewerkers lopen met verlichte
kerstboompjes om. Naast het kerstgevoel is de boom ook
een fysieke uitnodiging voor mensen om iemand ‘in het
licht’ te zetten en ze te bedanken, verrassen of steunen
door een kerstbal voor hen of samen met hen op te
hangen en een warme chocolademelk te drinken.

Initiatiefnemer van de lichtgevende kerstboom
namens éen van de kerken is Wieger Sikkema: “Hoe ieder
jaar ook loopt, één zaak is een constante: we hebben
verdriet, we kunnen dankbaar zijn en bovenal, we hebben
behoefte aan elkaar. Ik geloof dat God ons vraagt om er
voor elkaar te zijn. Om dankbaar voor iemand te zijn of
juist laten weten dat je aan iemand denkt. En daarbij
maakt het niet uit of je gelooft of niet gelooft. Een klein
teken geven om iemand in het licht te zetten, is goed voor
iedereen.”

Iemand in het licht zetten, gaat heel simpel. Mensen
kunnen gewoon langskomen bij de pop-up store aan de
Hoofdstraat 133 en een “naam- bal “ in de boom hangen.
Van de organisatie krijgen de gasten een kop warme
chocolademelk.

Langskomen kan op vrijdag 20 december: 10.00 -
16.00, zaterdag 21 december: 10.00-16.00 en zondag 22
december: 13.00-16.00 bij Hoofdstraat/ Van
Kinsbergenstraat in Apeldoorn.  

Heb je kerstavond een plek vrij
aan tafel voor een vluchteling?

Present Apeldoorn organiseert in samenwerking met
het COA Meet & Eat op kerstavond!

Tijdens Meet & Eat ontvangen gastgezinnen uit
Apeldoorn en Beekbergen enkele bewoners uit het AZC
om samen te eten. Voor veel AZC bewoners is kerst een
moeilijke periode, omdat zij ver van hun naaste familie en
vrienden zijn. Wat zou het bijzonder zijn als zij welkom zijn
om samen met jou kerst te vieren.

Je ontvangt twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en
je eet samen. Samen eten verbindt, de ontmoeting helpt in
de integratie en er ontstaat zo veel meer begrip over en
weer.

Doe je mee? We zijn er, voor elkaar ❤️
Kijk voor meer informatie op de website van Present

Apeldoorn  
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