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Ochtenddienst

Aanstaande zondag staat Psalm 145 centraal, een
psalm vol lofprijzing en vertrouwen in Gods goedheid. We
zijn verheugd dat Hans de Graaf onze voorganger zal zijn
en ons hierin zal meenemen.

Daarnaast beleven we deze dienst enkele bijzondere
momenten:

Afscheid van Jenine: Na zes jaar trouwe dienst als
penningmeester nemen we afscheid van Jenine. We zijn
dankbaar voor haar inzet en toewijding.

Inzegening van Robin: Robin zal ingezegend worden,
hij neemt de taak op van secretaris in de
kerkenraadscommissie . We bidden hem Gods wijsheid en
zegen toe in deze nieuwe rol.

Wij zien uit naar een gezegende dienst en hopen
elkaar te ontmoeten. Na de dienst is er koffie, thee en
limonade met homemade gebak. Welkom!

Te collecte:Diaconie / Kerk in Actie: ‘Samen tegen
armoede’

Ruim een miljoen mensen in ons land kan de eindjes
nauwelijks aan elkaar knopen. Onze kerk helpt armoede te
verminderen. We ondersteunen de Voedselbank door
voedselpakketten in te zamelen voor acute nood van
mensen. Voor hulp op de lange termijn werken we samen
met SchuldHulpMaatje. Zij helpen mensen uit de schulden
te komen of te voorkomen dat ze erin terechtkomen.

Meer informatie?
www.kerkinactie.nl/samentegenarmoede

2e collecte:De familie Baarssen

Vanuit De Fontein ondersteunen we Willem en
Christien Baarssen bij hun werk voor Wycliffe. Voorheen
waren zij in Mali aan het werk. Ze hebben het verlangen
om zo snel mogelijk naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) te
gaan, naar een klein dorpje in de heuvels. In PNG zijn 130
vertaalprojecten bezig. Het is wachten op de benodigde
werkvergunning, en ze vragen daarvoor ons gebed.

Voedselbank

In januari zamelen we thee en beschuit in.
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Week van Gebed

De werkgroep uit Noord-Italié koos het thema ‘Ja, ik
geloof' naar aanleiding van een dialoog tussen Jezus en
Martha. Zij ontmoeten elkaar voordat Jezus Lazarus op
laat staan uit de dood. Johannes 11: 17-27.

0ok in Apeldoorn sluiten we als christenen weer aan
bij deze gebedsweek. We beginnen een dag eerder, op 18
januari, met een oecumenische viering verzorgd door het
Apeldoorns Beraad van Kerken. Nadien zal iedere avond
zal in een andere Kerk/Gemeente gebeden gaan worden
(zie bijgevoeqgd rooster). Er wordt daarbij gebruik van het
Gebedsboekje van
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MissieNederland. (www.weekvangebed.nl.)

De samenkomsten beginnen (behalve op zondag 19
januari) iedere avond om 19.30 uur (ontvangst 19.45) en
duren en ongeveer een uur. Evenals in 2024, gaan we het
tweede half uur speciaal willen gaan bidden voor
missionaire organisaties in Apeldoorn.

Wees welkom en doe mee!

Luc Cozijnsen

Maaike van Gemeren

Financién

Beste gemeenteleden,

Vanaf 1 januari zijn er enkele wijzigingen in onze
financiéle administratie. Jenine heeft haar werkzaamheden
als penningmeester overgedragen aan Arjen van Barneveld.
Daarnaast neemt Martine van de Kamp de financiéle
administratie over.

Voor vragen of contact met de penningmeester kun je
Arjen bereiken via penningmeester@defonteinapeldoorn.nl.
Facturen en bonnetjes met betrekking tot declaraties
kunnen naar Martine worden gestuurd
via facturen@defonteinapeldoorn.nl. Omdat we binnenkort
0ok overstappen van de ING Bank naar de Rabobank willen
we je vragen om in de mail ook je naam en IBAN te
vermelden.

Hartelijke groet,

Arjen en Martine
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