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Ochtenddienst
Vandaag is opnieuw Timo van der Heijden onze

voorganger. Hij is inmiddels druk bezig met het klussen in
zijn huis aan de Warenaargaarde. We zien uit naar het
moment dat hij aan onze gemeente wordt verbonden.

We leven kerkelijk gezien in een bijzondere tijd. Zo
viert de kerk op de dag dat ik dit bericht schrijf dat de
maagd Maria moeder werd en God mens. Het is immers
precies 9 maanden voordat het 25 december is. En deze
zondag is de middelste in de 40-dagentijd richting Pasen.
We lezen Mattheus 3 waarin staat dat Johannes de
Voorloper (zo wordt hij in de Oosterse kerk genoemd) de
weg van de Heer gereed maakt en Jezus doopt. Timo
schrijft: Het thema is 'Dagelijks je doop doorleven', iets dat
denk ik ook past bij de 40 dagen tijd: bekering, vergeving en
schoonwassen. De preek is samen te vatten met: (1) ik heb
vergeving nodig en (2) ik ben vergeven. Dat is de (h)eerlijke
spanning van genade, hoe we voor God staan.

-
1e collecte: Diaconie / 40-dagentijdcollecte Kerk in

Actie / Werelddiaconaat: Colombia
In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel

kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het
buurtcentrum van FPT is voor veel kinderen een tweede
thuis. Deze partnerorganisatie van Kerk in Actie geeft
kinderen een veilige plek waar ze terecht kunnen voor
sport, spel en creativiteit. Er is ook een koksopleiding voor
jongeren. De kinderen leren hun rechten kennen en
worden weerbaar gemaakt tegen geweld. Dat zijn
belangrijke bouwstenen voor hun leven. Meer informatie?
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

-
2e collecte: Wijkkas De Fontein
Vandaag is de tweede collecte bestemd voor de eigen

uitgaven die we als geloofsgemeenschap hebben. De
beamer, de licenties, de bloemen en de koffie, allemaal
dragen ze bij aan het samen gemeente zijn.  

Voedselbank
In maart zamelen we appelstroop en thee in.   

Urgent: jij bent nodig op Eerste
Paasdag

The God Story heeft serieus nog mensen nodig die
het evenement op zondagavond 20 april, Eerste Paasdag
's avonds, helpen om een waardevol prachtig en krachtig
programma neer te zetten. Vanuit De Fontein zijn er nog
niet heel veel mensen die helpen. Goed te weten dat deze
activiteit in De Fontein centraal staat. Veel meer wordt er
niet georganiseerd rond Pasen, zodat iedereen de
gelegenheid heeft betrokken te zijn bij The God Story.

We hopen en bidden of jij ook je in wilt zetten tijdens
The God Story. Laten we deze kans pakken om als
missionaire gemeente buitenkerkelijken te bereiken!
Iedereen kan meedoen, want er zijn diverse functies
beschikbaar, ook geschikt voor jou. Middels de volgende
link kun je je aanmelden als discipelmaker, steward, koker,
stoelenplaatser, opruimer, etc:
https://www.thegodstory.org/apeldoorn/. Wil je nog meer
info? Spreek Marthilde te Kulve of Herbert van Daalen aan
na de ochtenddienst of mail naar
info@defonteinapeldoorn.nl.

Kijk je alstublieft of je erbij aanwezig kunt zijn. Als het
toch niet lukt, dan kun je via bovenstaande link financieel
bijdragen. Er is 30.000 euro nodig. Er is inmiddels 26.000
euro binnen. Kán niet anders dan dat er zegen rust op zo'n
mooi programma van The God Story!  

The Passion kijken op groot
scherm in het Kristal

Het muziekevent The Passion dat op
donderdagavond 17 april 2025 plaatsvindt in Terneuzen is
diezelfde avond live te volgen via een groot scherm in
wijkcentrum het Kristal (Distelvlinderlaan 200) in
Apeldoorn. Je bent van harte welkom om samen met
gemeenteleden en andere belangstellenden mee te kijken.
De grote zaal van het Kristal is om 20.00 uur open en de
koffie en thee staan klaar. Om ongeveer 20.30 uur
start The Passion. Na de uitzending is er een hapje en een
drankje.  

                                           Pagina 1/3



Musical Bubbels
Een spetterende musical in misschien wel de mooiste

theaterzaal in de wijk De Maten. Er zijn drie voorstellingen:
zaterdag 29 maart om 15.00 en 19.00 uur, en zondag 30
maart om 15.00 uur. Een kaartje kost €4,=. De zaal gaat
een half uur voor aanvang open. Gebruik de ingang van
het gebouw De Drie Ranken aan de Eglantierlaan 202.
Kom je ook?

Bubbels zijn van alle tijden: groepen waar je bij hoort
– een club, een kerk. Met wie je wel of niet omgaat, welk
nieuws je volgt. Met de opkomst van de sociale media
werden die bubbels nog zichtbaarder en de verschillen
uitvergroot. Bubbels is een eigen productie en stelt je de
vraag: in welke bubbel leef jij, ben je je dat bewust en ben
je nieuwsgierig naar andere bubbels? We nemen je mee
op een reis vol kleur, muziek en plezier. Een reis die je niet
wilt missen! Een kaartje bestel je door een mailtje te
sturen naar musical@3ranken.nl onder vermelding van
jouw naam, hoeveel kaartjes en naar welke voorstelling.
Betaalinformatie krijg je per retourmail.  

Voedselbank
In de maand april zamelen we hagelslag/vlokken en

rijst in. Daarnaast kwam het bericht binnen dat de
voedselbank ook dringend verlegen zit om melk. Dus in
tegenstelling tot wat we gewend zijn, vragen we ditmaal
drie producten. Je mag ze allemaal meebrengen, maar je
mag ook een keuze maken.  

Interkerkelijke Paaszang
Op zondag 20 april 2025, Eerste Paasdag, wordt weer

de Interkerkelijke Paaszang gehouden tussen 08.00 en
08.30 uur met zingen en een korte overdenking. Deze
jaarlijkse “Paasjubel” is in april 1942 door de gezamenlijke
kerken en het Leger des Heils gestart als daad van verzet

tegen de oorlog en bezetting en vanaf die tijd een traditie
in Apeldoorn. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen
de Paasvreugde uit te dragen en elkaar te begroeten met
de boodschap van Pasen: “De Heer is waarlijk opgestaan”.

Paasgroetenactie
In de laatste week van februari en de eerste week van

maart hebben we meegedaan met de Paasgroetenactie
van de PKN. We hadden honderd kaarten besteld en
uiteindelijk zijn er ruim zestig terug ontvangen. Hierdoor
hebben we in ieder geval ruim zestig gedetineerden een
hart onder de riem kunnen steken en omdat iedere kaart
uit twee kaarten bestond zal dit aantal nog groter zijn.
Iedereen die heeft meegedaan hartelijk dank.

De kaarten van de Paasgroetenactie gaan naar voor
ons onbekende gedetineerden. Echter er worden drie keer
per jaar kaarten gestuurd naar gedetineerden waarvan we
de naam kennen. Deze mensen voelen zich enorm
bemoedigd door de kaarten die zij ontvangen. Te weten
dat er buiten de gevangenis mensen zijn die aan hen
denken doet hen goed. Als je wilt meedoen met deze
mooie actie en ook een paar maal per jaar een
gedetineerde wilt blij maken met een kaart dan kun je
contact opnemen met Herbert van Daalen
(hvdaalen@defonteinapeldoorn.nl). Hij zorgt er dan voor
dat je rond Pasen, Kerst en ergens in de zomer één of
meerdere namen met adressen krijgt.  

Samen danken en bidden (28
maart 2025)

Weet je het nog? Of heb je het toen niet
meegekregen? De centrale kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Apeldoorn verspreidde enkele
jaren geleden een alarmerend bericht. Na onderzoek bleek
dat het voortbestaan van verreweg de meeste
wijkgemeenten werd bedreigd vanwege een slechte
prognose. Tijdens de viering van zondag 12 maart 2023
werd met instemming van de kerkenraadscommissie een
plan geïntroduceerd om als Fontein geregeld te bidden om
een keer ten goede, een opleving. Een gebedsactie werd
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opgestart: in de diensten, in de wijkkringen, thuis en door
middel van de weekbrieven. Een filmpje van die oproep,
motivatie en introductie is nog altijd beschikbaar via de
link https://youtu.be/sBd6gORRYSU. Het kan helpen om
daar nog eens naar te luisteren. Denk nog eens aan de
tekst van de uitgereikte flyer met magneetstrip:

‘Bid met ons mee voor de kerken in onze stad:

* voor de toekomstplannen die in de kerk worden
gemaakt – dat we ons laten leiden door Gods Geest.

* voor de jongere generaties – dat de kerk hen weer
leert kennen en waarderen.

* om volharding in gebed, liefde voor elkaar en de
stad – dat we ons niet laten ontmoedigen door
tegenvallende cijfers.’

Er wordt in onze tijd in allerlei kringen herhaaldelijk
gewezen op het belang van het bidden. Tijdens de
Opwekkingsconferentie Pinksteren 2024 werd de
gebedsbeweging 24/7 in Nederland geïntroduceerd. In
Apeldoorn zijn geregeld bijeenkomsten van het
Stadsgebed. New Wine heeft een gemeentecursus
‘Luisterend bidden’. Het Evangelisch Werkverband heeft
een ‘Gebedsdoeboek’ uitgegeven en biedt trainingen aan
onder het motto ‘Leer luisterend bidden’. In de laatste
visienota van de PKN staat dat zij een
“gebedsgemeenschap” wil zijn. De Protestantse
Theologische Universiteit biedt ook een gemeentecursus
aan onder de titel ‘Een nieuw gebed’. In de Rooms
Katholieke Kerk van Nederland wordt tegenwoordig
aangehaakt bij de wereldwijde organisatie van de
‘Missionaire Parochie’. Daarin is ruimte voor ‘missionair
gebed’: “het laten samenvallen van onze
gemeenschappelijke verlangens met het bewust bidden
om het werk van de heilige Geest bij het transformeren
van de harten van de mensen in onze parochies en
omgeving”.

Hoe staat het ervoor met het gebed in je eigen leven?
Wat koester je en waar loop je tegenaan? Durf je er open
en vertrouwelijk over te praten met anderen? Ken je zoiets
als ‘Stille tijd’ waarin je luistert naar het Woord en naar de
Geest en naar de stille stem van je eigen hart? Het zal je
gebedsleven verdiepen en verrijken. Wie weet kan het je
helpen als je een gebedsdagboek gaat gebruiken of een
lijst aanlegt met de namen van mensen en instanties
waarvoor je bidt.

Praten over het gebed is goed. Maar er is meer te
doen. Het in praktijk brengen van het geregeld bidden is
en blijft onze roeping. Vernieuwing van de kerk begint bij
de vernieuwing van onszelf. En een vernieuwde kerk vindt
ook de motivatie om te bidden om gerechtigheid en vrede
in de samenleving dichtbij en om nieuwe, heilzame
onderlinge verhoudingen in de op drift geraakte en uit
elkaar drijvende volkeren. In deze lijdenstijd, lezend in de
Evangeliën, valt het ons op waarom en hoe, hoe vaak en

voor wie Jezus bad en God dankte en loofde. Hij is onze
Hogepriester die uit ondervinding weet wat wij mensen
meemaken. Hij bidt voor ons en de Geest van God bidt in
ons. Dat stimuleert mij om zelf ook te blijven bidden.

Christus Jezus, in de moeiten en vreugden van ons
leven bent U met ons en willen wij naar U luisteren. U hebt
uzelf voor ons en voor de wereld in nood opgeofferd en
werd gekruisigd. Uw opstanding verzekert ons dat onze
zorgen nooit het laatste woord hebben. Geef ons de
bescheidenheid en de oprechte wens om steeds weer ons
te richten op U. Leid ons voortdurend door uw heilige
Geest in de grote en kleine dingen van het leven. Maak
ons tot mensen die blijven uitzien naar uw
tegenwoordigheid, die leven in de verwachting dat U ons
ook vandaag iets te zeggen hebt. De wereld verandert,
maar uw liefde en trouw veranderen nooit. Breng tot bloei
in ons wat wij hebben meegekregen van het Evangelie en
van het komende koninkrijk. Dan worden de vruchten
daarvan zichtbaar. Dan zijn wij onderweg naar nieuwe
ervaringen van de hoop die niet beschaamt. God van het
leven, levende God, U openbaart Uzelf nog steeds door uw
Woord en uw Geest, U spreekt tot ons door de schoonheid
van de schepping, door de vernieuwing van uw Kerk en
door onverwachte ingevingen, ervaringen en
ontmoetingen. Open onze oren, onze ogen, ons hart. Dan
leren wij onze oren te spitsen, zien wij wat anderen niet
zien en gaan wij met een brandend hart onze weg. Dan
zullen wij bewogen zijn en in beweging komen. In de naam
van Jezus, in de kracht van de Geest.

P.S. In april gaan wij na 31 jaar Apeldoorn verlaten en
gaan wij terug naar Leeuwarden waar wij eerder 20 jaar
gewoond en gewerkt hebben. Wij zijn dankbaar voor al het
goede dat wij met jullie in de geloofsgemeenschap van de
Fontein hebben mogen beleven. De Gemeente van de Heer
kent confessionele, evangelische en charismatische
stromingen. De charme van de Fontein is dat die
stromingen samen optrekken, van elkaar leren en elkaar
verrijken. Die kruisbestuiving is en blijft nodig en is
veelbelovend voor de toekomst van de kerk en voor ons
getuigen zijn in een verweesde samenleving. Fontein,
wees vrolijk orthodox, wees gezegend en tot een zegen!
Wij zullen jullie missen. Het ga jullie goed in elk opzicht.

Een hartelijke groet, vanzelfsprekend ook namens
mijn lieve vrouw Froukje, Jan Karelse  
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