
Preek bij de doopdienst van Judit Hogenstijn (roepnaam: Juul)

Doop, Racisme en Bevrijding

Als ik zeg 'Martin Luther King', aan welke vier woorden denken jullie dan? ('I have a dream')

En als ik zeg 'President Barack Obama', aan welke drie woorden denk je dan? ('Yes, we can!').

Twee zwarte beroemde wereldleiders, maar achter deze twee mannen staat deze vrouw.

Rosa Parks werd in december 1955 gesommeerd om haar zitplek in de bus af te staan voor

een witte Amerikaan. Ze weigerde. Hoe vaak had ze al meegemaakt dat achterin de bus

genoeg plekken vrij waren, maar witte mensen een plek opeisten voorin. Zwarte

Amerikanen waren verplicht om een nieuw plekje achterin te vinden, zodat hun zitplek

voorin vrij kwam voor een witte Amerikaan. Het was een vernederend voorschrift dat

oogluikend werd toegestaan door een weeffout in de Amerikaanse grondwet.

Maar nu weigert Rosa Parks zich door een gebrek in de wet te laten behandelen als een

minder mens. Ze wordt gearresteerd. Net als een vijftienjarig zwart meisje eerder deze week

en daarbij letterlijk in elkaar werd geslagen. Net als een zwarte man, veteraan in het leger,

die aan de voorkant de bus stapte en werd gedwongen om buiten buitenom naar de

achterste ingang van de bus moest lopen. Toen de veteraan na protest de vooringang weer

uitstapte sloot de buschauffeur de deur te snel. De voet van de veteraan zat nog vast in de

deur toen de bus begon te rijden. Meegesleurd met de rijdende bus ligt hij zwaargewond in

het ziekenhuis, door de politie geboeid aan het ziekenhuisbed.

Wanneer bekend wordt Rosa Parks is opgepakt explodeert de woede in de zwarte

gemeenschappen van de stad. Er wordt door de plaatselijke baptistenkerk een extra

gebedsdienst belegd. Voorganger in deze kerkdienst is de jonge pastor Martin Luther King.

Rosa Parks vertelt in interviews: 'Tientallen jaren geloofde ik in mild protesteren en een

beroep doen op de rede. Ik was vrijwilliger bij een burgercomité dat geweldadige

verkachtingen van zwarte meisjes door witte politiemannen onderzocht. Voorstellen legden

we ter verbetering neer bij de politie, rechters en politici. Maar er was zo'n diepe kloof

tussen zwart en wit. Toen ik tweeënveertig jaar werd in 1955 wist ik dat er niets zou

veranderen. Ik zag nog maar één weg: gerechtigheid vreedzaam afdwingen door burgerlijke

ongehoorzaamheid'.
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Zoals als de Bijbelse Judit, waar Juul naar is vernoemd, besloot om gerechtigheid af te

dwingen, begon Rosa Parks vanaf december 1955 haar meer brutale zoektocht naar recht.

Honderden zwarte en witte Amerikaanse advocaten, activisten en experts herstelden met

haar de systeemfouten in de Amerikaanse rechtspraak. Ze dichten de kloof tussen wit en

zwart nog lang niet helemaal. Maar vijftig jaar later kon een zwarte man ingezworen worden

tot president.

De vrouw die dichter bij Jezus komt en zich voor zijn voeten gooit is ook zo'n kloofdichter. Zij

is een Grieks-Syrische moeder uit de stadstaat Tyrus, dat buiten Israël ligt in het Noorden. Hij

is een Joodse rabbi, een leider van Joodse gelovigen. Tussen haar en Jezus ligt een

onzichtbare kloof.

Vrome Joodse mannen dankten God iedere morgen dat ze niet in de categorie van

buitenlanders vielen, vrouwen en onwetenden: Gezegend bent u, Heer van alles wat leeft -

dat u me niet hebt gemaakt als een buitenlander (goy), dat u me niet hebt gemaakt als een

vrouw en dat u me niet hebt gemaakt als een onwetende (eved). (Talmud Menahot 43). Het

woord 'onwetend' werd ook vertaald met 'slaaf'. Je hoort het terug wanneer Jezus tegen de

vrouw zegt: 'Ik kan je niet helpen. Het is niet goed om het brood dat voor de kinderen

bedoeld is van de kinderen af te nemen en aan de honden te voeren'. Honden hebben altijd

een baas boven zich, net als slaven. 'Hond', noemt Jezus de vrouw. Het is een vernederend

woord. Het is een racistisch woord.

Zij komt uit uit het stadsgebied van Tyrus en Sidon, dat een Griekse cultuur heeft. Ook de

Grieken delen de mensheid op op in soorten. Al eeuwen voordat Joodse mannen het gebed

begonnen te bidden dat ik je net voorlas, schrijft de Griekse filosoof Thales van Milete drie

dankpunten op: Drie dankpunten waarvoor ik het Lot dankbaar ben: dat ik geboren ben als

een mens en niet als een dier, als een man en niet als een vrouw, als een Griek en niet als een

barbaar. In de Griekse cultuur was 'barbaar' een vernederend woord voor onder andere de

Joden die werden gezien als een onderontwikkeld en laagopgeleid ras.

Een systeem van racisme, waarin Grieken en Joden elkaar zien als andere rassen. Zoals we

dieren indelen in rassen en soorten, deelt een racist de mensheid op in verschillende

soorten. Een racist vindt zijn eigen soort mensen slimmer, hardwerkender, oprechter en ze

hebben meer recht om hier te wonen - dan de groep die hij in zijn hoofd heeft benoemd tot

de andere soort mensen. Onderzoek en wetenschap laat je kraakhelder zien dat mensen

opdelen in rassen of soorten alleen maar in je hoofd kan. In de echte wereld bestaat het

niet. Zet twee willekeurige mensen bij elkaar en hun DNA komt voor 99,9% overeen. Hoe

groot het verschil ook is tussen de kleur van hun huid en de overtuigingen van hun hart. Ze

zijn van dezelfde soort: mens.
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Zij breekt het racistische systeem als eerste door. Ze steekt de heilige kloof over die Grieken

en Joden tussen elkaar in hebben gegraven en met de eeuwen uitgediept. Ze luistert niet

meer blindelings naar de opvattingen die ze van kinds af aan mee heeft gekregen over

Grieken en Joden. Ze houdt zich niet meer aan het verschil tussen gelovigen en

niet-gelovigen. Ze laat zich niet meer wegsturen: 'Heer, U heeft gelijk wanneer u zegt dat het

brood van God alleen voor de kinderen van Israël is en niet voor honden zoals wij. Maar de

honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen?'.

Haar dochter is gevaarlijk ziek geworden. En in een crisis wordt de vastgeroeste manier

waarop je denkt, hoe je kijkt naar jezelf en naar de ander… vloeibaar. Je dacht: 'De wereld

zit zo in elkaar'. Maar in een crisis praat het leven terug. Het vraagt je: 'Zit de wereld echt in

elkaar zoals jij denkt?'

Deze Grieks-Syrische houdt niet langer vast aan hoe zij dacht. Als ze kijkt naar Jezus, ziet ze

geen barbaar meer. Ze ziet hem niet meer als een Joodse vrome man die dagelijks God dankt

dat hij niet is geschapen als vrouw. Ze kijkt op een nieuwe manier naar zichzelf en haar

dochter. Ze ziet geen buitenlanders, vrouwen of slaven meer. Ze ziet mensen gemaakt naar

het beeld van God - dochters van God. Ze kijkt opnieuw naar Jezus en ziet een mens naar

Gods beeld, een zoon van God.

Jezus zit ook in een crisis. In zijn thuisland heeft hij zich onmogelijk gemaakt. Jezus raakt

mensen aan die niet aangeraakt mogen worden. Het vrome gebed van Joodse mannen dat ik

je eerder voorlas zie je op geen enkele manier terug in zijn toespraken en zijn doen.

Hij zegent mensen die de zegen niet zouden verdienen en breekt daarvoor de religieuze

codes. Jezus zwerft in het buitenland rond omdat hij in zijn thuisland gevaarlijk inclusief is.

Een Jood en een Grieks-Syrische. Allebei in crisis en op een verschillende reis door het leven.

Hier raken hun wegen. Jezus wil nog om haar heen lopen. Maar zij is gestopt met milde

protesten: burgerlijk ongehoorzaam dwingt ze een ontmoeting af.

Je houdt je adem in. Als dat maar goed gaat. Maar heb je gehoord hoe Jezus reageert op de

bijdehante opmerking van de vrouw? 'Oh!, mevrouw wat zegt u dat goed, wat hebt u een

mooi geloof al is het de mijne niet. Je dochter is genezen.' Jezus voelt zich niet aangevallen

of gekwetst. Hij schaamt zich niet voor zichzelf, verontschuldigt zich niet voor zijn Joods-zijn.
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Hij lacht om zijn eigen al-te-Joodse houding, omarmt de verschillen en geniet van haar

briljante gedachtegangen. Zo vrij. Zo vertrouwend. Confetti.

De diepgaande verschillen tussen hem en haar leidt niet tot denken in rassen en soorten.

Hij en zij zien zichzelf en de ander als deel van een groter verhaal:

Deze confetti gebeurde mij ook in een tijd van crisis. Mijn schoonzus overleed in haar

dertiger jaren aan borstkanker. De drie kinderen van haar en mijn broer, die niet voor ze kon

zorgen, werden aan mij en mijn vrouw toevertrouwd. Ons kroost groeide van vier naar

zeven. Juist in die super drukke dagen vraagt Vluchtelingenwerk mij om Thaer en Rema en

hun twee jonge kinderen te begeleiden. Een half jaar hebben ze doorgebracht in een

Asielzoekerscentrum. Nu krijgen ze een huis toegewezen. Maar ze hebben niets en begrijpen

weinig van de Nederlandse cultuur.

Op een maandagmorgen zitten Thaer en Rema voor het eerst tegenover mij. Het weekend

dat achter me ligt heeft bol gestaan van spanningen rondom het voogdijschap over de

kinderen van mijn broer. Maar nu moet er een berg papieren worden ingevuld voor

huurcontract, telefoonabonnement en verzekeringen. Ik steek van wal. Praat snel. Rommel

met stapeltjes papier, kijkend van Thaer en Rema links en het computerscherm rechts.

Thaer onderbreekt me. 'Bilasán, our daughter, she has been on a boat. She has been

traumatized. She is sick and stressed. She needs a doctor'. Thaer probeert me iets duidelijk

te maken van de horrorvlucht die hun achtjarige Bilasán heeft meegemaakt zes maanden

terug en waar niets mee is gedaan in het Asielzoekerscentrum.

Maar ik moet door. Want ik ben gespannen en moe. Of laat ik eerlijk zijn: het had ook te

maken met de donkere Syrische huidskleur van Thaer, met de nikab van Rema en met hun

afkomst uit het minder ontwikkelde Koerdische deel van Syrië. Ik gebruikte deze observaties
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om de meest platte interpretatie te maken: 'Thaer en Rema, jullie begrijpen dit niet. Dit is

Nederland, niet Syrië. Hier regelen we zaken. En we regelen ze hier op tijd.'

In mijn hoofd zit een batterij opvattingen over Thaer en Rema die op niets zijn gebaseerd

dan de buitenlandse taal die ze spreken, hun andere huidskleur, hun andere geloof en

cultuur. Ik ben geen racist. Maar het racistische zit wel in mij. Ze zijn voor mij een andere

soort geworden.

Rema doet de interventie. Na een twintig minuten richt zij zich op van haar kant achter de

tafel, buigt over de tafel heen, legt haar hand op mijn schouder en maakt direct oogcontact.

Rema zegt in het Engels: 'This is not you.' Ze zegt het in vloeiend Engels want later begreep ik

dat Thaer en Rema aan de Universiteit van Damascus hebben gestudeerd.

'Dit ben jij niet, zo ben jij niet'. En ik ben nog nooit zo snel tot rust gekomen en tot mezelf. Ik

heb mezelf nog maar weinig zo verbonden en begrepen gevoeld.

Rema brengt met haar hand op mijn schouder, 'This is not you', het grotere verhaal ter

sprake. Het grotere verhaal waar we vanmorgen Juul in hebben gedoopt. Dit verschillen

overwelvende verhaal bestaat uit drie delen.

Het eerste deel gaat over systemen. Racisme heeft in onze tijd een stuk minder te maken

met hakenkruizen, apartheid of de Ku Klux Klan. Racisme is in onze tijd systemisch. Het zit in

ons systeem. Hoe is het mogelijk, vragen we elkaar af, dat de belastingdienst met een

algoritme en methodiek werkte die duizenden gekleurde en zwarte Nederlanders bij

voorbaat bestempelde tot fraudeurs. Allerlei Nederlandse overheidssystemen werkten

jarenlang zo efficiënt samen dat tienduizenden van onze gekleurde en zwarte

mede-Nederlanders hun bedrijf verloren of diep in schulden raakten. Honderden moesten

zelfs hun kinderen afstaan. Het is een systemisch racisme waar we ons bewust van worden.

Dit eerste deel van het grotere verhaal helpt je om je niet aangevallen te voelen, beledigd of

gekwetst wanneer racisme te sprake komt. Toen ik terugkeek op mijn ontmoeting met Thaer

en Rema en mijn innerlijke dialoog op dat moment schaamde ik me. Maar schaamte zet je

vast: 'Ik ben toch geen racist?'. Nee, dat ben je niet. Maar dat betekent niet dat er niets aan

de hand is.

Jezus schaamt zich niet. Hij blijft een Joodse, gelovige man omringd door Joodse vrome

mannen die dagelijks God danken dat ze niet als een vrouw gemaakt zijn. Juist omdat Jezus

en de buitenlandse vrouw samen in een racistisch systeem zitten hoeven ze elkaar niet te

bevechten. Er is in die ontmoeting zo'n vrijheid. Terwijl Jezus zichzelf blijft laat hij toe dat de

vrouw haar hand op zijn schouders legt, hem in de ogen kijkt en zegt: 'This is not you'. Hij

laat toe dat iemand uit een andere cultuur zijn leven en levenswerk een duwtje geeft een

andere richting op. Zo kan hij zich in dienst stellen van haar verhaal.
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Ben jij een witte Nederlander? Wees er dan ook een. Word je bewust van de opvattingen in

je hoofd en gevoelens in je hart die je belemmeren om echt contact te maken.

Zonder schaamtegevoelens die je gevangen nemen, ben je vrij om naar je innerlijke dialoog

te luisteren. Vrij om jouw 'zo zit de wereld in elkaar!' een duwtje te laten geven: 'Zit de

wereld echt zo in elkaar?' Wie mag jou een hand op de schouder leggen en tegen je zeggen:

'This is not you'. Zodat je denken een duwtje krijgt. En je jouw privileges in dienst kan stellen

van het verhaal van de ander.

Ben je een gekleurde of zwarte Nederlander? Alsjeblieft, zeg het ons wanneer wij je

onbewust de kruimels toeschuiven. Ik belijd onze schuld, dat we jou of je voorouders als een

hond behandeld hebben. En als je wilt, wees met ons wanneer we ons bewust worden.

Gaat het eerste deel van het grotere verhaal erover dat we samen vastzitten in een systeem

- het tweede deel vertelt dat we iemand van buiten het systeem nodig hebben om ons

gezamenlijk te bevrijden. Jezus bevrijdt het dochtertje van de vrouw van haar demonische

ziekte. Zodra zij genezen is worden hele groepen mensen genezen [slide 11]: 'De mensen

zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden,

verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van

Israël.'

Wat voor kwade, demonische kracht had die dochter in zijn greep? Het was racisme.

Racisme is een onzichtbare, ongrijpbare kracht die systemisch groepen Nederlanders ziek

maakt. Dat racisme een belangrijke oorzaak is van psychisch lijden is al meer dan twintig jaar

wetenschappelijk bekend. Racisme is een ongrijpbare ziekmaker. Onzichtbaar nestelt het

zich in overheidsinstanties en onbewust groeit het in mijn eerste intuïtie over mensen als

Thaer en Rema. Dat los je niet op met onderwijs, bewustwording en nationale programma's

tegen racisme alleen. We hebben een bevrijder nodig die boven en buiten ons systeem

staat. We hebben iemand nodig die alle vernedering, uitsluiting, verbaal en fysiek geweld,

onrecht op zich neemt - zodat niemand ooit nog vernederd hoeft te worden.

Zojuist is Juul gedoopt in de naam van Jezus, zoals er hier meer mensen gedoopt zijn als kind

of als volwassene. De doop verbindt je aan de bevrijdende persoon van Jezus die zich

vernederde aan het kruis zodat niemand ooit nog vernederd, aangevallen, gekwetst of

beledigd hoeft te worden.

Werd je in de eerste kerken gedoopt in de Geest van Jezus dan zongen de mensen die om je

heen stonden dit lied, dat één van de meest oude christelijke liederen is die je in de Bijbel

vindt: 'U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus

omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent

allen één in Christus Jezus.' (Galaten 3:27)
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In een tijd waarin Joden baden: 'Dank u wel dat ik niet ben als een buitenlander, vrouw of

slaaf' en Grieken zeiden: 'Dank u wel dat ik niet geboren ben als een vrouw of een barbaar',

zongen christenen bij de doop 'Dank u wel dat er in Jezus een groter verhaal is, dat de

verschillen tussen Joden en Grieken, tussen tot-slaaf-gemaakte en vrije mensen, tussen

mannen en vrouwen tot een explosie van vreugde en vrede maakt.' De doop als exorcisme

van elke racistische kracht door de vrijheid die Christus in ons leven realiseert.

Het derde deel van het grotere verhaal ligt in jouw handen. Toen Martin Luther King in 1963

zijn wereldberoemd geworden speech hield op de trappen van het Lincoln Memorial in

Washington DC zat er tien meter bij hem vandaan een vrouw op haar klapstoeltje te

luisteren. Die vrouw is Mahalia Jackson. Je ziet haar schuin naar King kijken.

Halverwege de speech kijkt Martin Luther King op van de tekst die hij van te voren met

anderen tot in de kleinste details had voorbereid. Hij heeft een kleine black-out. Hij valt stil.

Op dat moment roept Mahalia Jackson, die als gospelzangeres een krachtige stem had: 'Tell

them about the dream, Martin!'.

'I have a dream' stond niet op het papier dat voor Martin Luther King lag. Het was niet

voorbereid. Maar de stem van Martin Luther King kreeg op dat moment een trilling en het

Lincoln Memorial werd een kerkgebouw en de demonstratie werd een kerkdienst en in de

Geest van Jezus sprak Martin Luther King uit zijn hart de woorden die wij nog steeds uit ons

hoofd kennen.

Het is aan jou om het grotere verhaal, de droom, levend te houden. 'Tell them about the

dream!'. Door je doopt in de Geest van Jezus draag je een groter verhaal mee in hoofd en

hart. Vertel het. Mijn gebed voor Juul is dat zij net als Judit, de Grieks-Syrische en Rosa Parks

haar ene gave zal inzetten, zal opstaan en de mensen die het even niet meer weten zal

toeroepen: 'Tell them about the dream!'. En dat de droom die dan verteld wordt elke

racistische kracht en macht verbreekt en verjaagt. Yes, we can! AMEN.
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